
 

 
 

 

Nieuwsbrief 31 okt. – 7 nov 2025 

 

 
 
Kerkdiensten 

Zondag 2 november 9.30 uur prop. Henk R. de Vries, Nieuw-Vennep 
Collecten: 1. Kerk in Actie: zending China 2. Kerk  

 
Komende diensten 
Zondag 9 november 9.30 uur pastor Ditte Mostert-Bok 

Zondag 16 november 9.30 uur dr. Freek Bakker, Voorschoten  
 

Bij de dienst van 2 november 
Het thema van de dienst van aanstaande zondag is ‘Teleurstelling’.  
Iedereen kent momenten waarop het geloof onder druk staat: als gebeden 

onbeantwoord blijven, plannen mislukken of het leven anders loopt dan verwacht. Hoe 
houd je dan vast aan wat je gelooft? 

In de Bijbel is dat geen onbekend terrein. In Psalm 13 roept David uit: “Hoe lang nog, 
HEER?” – woorden vol teleurstelling en onbegrip. En in het evangelieverhaal over de 
Emmaüsgangers zijn twee van Jezus’ leerlingen ontmoedigd nadat Jezus aan het kruis 

is gestorven. Hun hoop is vervlogen. Maar juist op dat moment komt God hen 
tegemoet. En ook David vindt nieuw vertrouwen. De Emmaüsgangers herkennen Jezus 

en voelen hun hart weer branden. 
In deze dienst willen we ontdekken wat we van hen kunnen leren. Wat helpt om 

teleurstelling niet de baas te laten worden over je geloof? Hoe kun je blijven hopen, 
ook als je het even niet meer ziet? 
We hopen dat deze zondag helpt om eerlijk te kijken naar wat schuurt in ons geloof – 

en om te zien dat God daar niet afwezig is, maar juist dichterbij kan komen dan we 
denken. 

Henk R. de Vries 
 

Van de diaconie 

1e Collecte zondag 2 november 

China: Diaconale trainingen voor kerken 
 
Kerken in China krijgen steeds meer regels opgelegd vanuit de overheid, maar blijven 

toch manieren zoeken om Gods liefde te laten zien. Ze helpen ouderen en zieken, maar 
richten zich ook steeds meer op jongeren die worstelen met psychische problemen. 

Veel jongeren voelen een enorme druk om te presteren in een samenleving die draait 
om status en succes. Dat leidt tot angst, depressie en zelfs tot een stijgend aantal 
zelfmoorden. Voor deze jongeren is het evangelie vaak echt bevrijdend. Het laat zien 

dat je niet altijd hoeft te presteren, dat je mag ‘zijn’ in plaats van altijd maar ‘moeten’. 
Steeds meer jongeren bezoeken een kerk, ook als zij door bijvoorbeeld familie daarin 

worden tegengewerkt. Via Kerk in Actie ondersteunen 
we met deze collecte een project in China waarbij kerk- 

en jeugdleiders getraind worden om jongeren te 
ondersteunen bij mentale problemen en 
traumaverwerking. Door deze begeleiding via hun kerk 

krijgen 1200 jongeren weer hoop en perspectief. 
Kerk in Actie steunt de kerk in China via het 

programma zending. Geef aan de collecte in de 
mandjes in de kerk of maak uw bijdrage over op het bankrekeningnummer van 
Diaconie/ZWO Protestantse kerk De Lichtbron NL90 RABO 0368100049 ovv KIA         

China Zending. 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


 
 
De tweede collecte is bestemd voor onze kerk, de 

Lichtbron. 
Beide collectes van harte aanbevolen! 

Geef uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan 
van de kerk, of op de rekeningnummers van de 
diaconie: 

NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. 
‘Werelddiaconaat’, en voor de kerk op:  

NL85 RABO 0368 1024 67. 
Dank u wel! 
 

Dankdag voor gewas en arbeid 
Op woensdag 5 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. De diaconie nodigt u 

weer uit om bij elkaar te komen en een feestelijke maaltijd te nuttigen tijdens een 
korte viering die wordt afgesloten met koffie of thee. De deuren gaan open om 17.45 
uur; aanvang van de maaltijd is om 18.00 uur.  

U kunt zich hiervoor nog opgeven op het inschrijfformulier in de hal van de kerk. U 
kunt zich ook nog tot maandag 3 november opgeven met een e-mail aan 

peterenirma@gmail.com  
We vertrouwen weer op een mooie 
en gezellige bijeenkomst! 

We gaan dit jaar terugblikken door 
kijken welke (zoete) vruchten we 

hebben mogen plukken.  
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om hieraan deel te nemen!  

Terugblik op de maaltijd van vorig 
jaar 

 
 
Schilderijen in de kerkzaal 

Komende weken zijn aan de lange wand in onze kerk 
vier schilderijen van Joki Harms te 

zien. Joki heeft haar inspiratie voor deze doeken ook 
verwoord.Deze en komende weken per doek 

een toelichting van haar met een afbeelding van een 
schilderij.De complete tekst van alle doeken 
zijn in de kerk aanwezig.  

Ed van der Schoor 

 

 
Het vierde en laatste schilderij is een icoon van Nika 

Shakarami, een Iraans meisje van 16 jaar, dat door 
geweld is gedood bij de vrouwenprotesten in Iran. 

Joki Harms.  

 

 
 

Agenda 
4 november 10.00 uur gesprekskring in De Lichtbron 

5 november 18.00 uur Feestelijke maaltijd en viering in De Lichtbron ter gelegenheid 
van Dankdag voor gewas en arbeid 
 
 
 

 

mailto:peterenirma@gmail.com


Van uw voorganger 
Bid voor alle koningen en gezagsdragers,  
opdat we rustig en ongestoord kunnen leven,  

in alle vroomheid en waardigheid.  
1 Timotheüs 2 vers 2. 

 
Ik schrijf dit een dag voor de verkiezingen. Voor veel mensen spannend, maar steeds 
meer mensen weten het gewoon niet meer. Er zijn nog nooit zoveel zwevende kiezers 

geweest. Best een beetje te begrijpen. De dames en heren politici hebben zich de 
afgelopen jaren niet altijd even voorbeeldig gedragen.  

En moeten we daar nu voor bidden? 
 
Afgelopen herfstvakantie belandde ik in het 

politiebureau in Parijs. Nee ik had niets met de 
diefstal in het Louvre te maken, al speelde dat toen 

nog. Ik was slachtoffer geworden van een van de 
vele zakkenrollers. Daar zat ik dan, samen met 
kleindochter van veertien. Geen cent op zak, geen 

pasjes of creditcard meer. 
Wat ben je dan blij als je geholpen wordt door de 

politie. Dat je eerlijk behandeld en serieus genomen 
wordt. Dat ze niet corrupt zijn, zoals in veel andere 

landen. En zo gaat dat niet alleen in Frankrijk, maar ook in Nederland gelukkig. 

En toen dacht ik: “Toch best een goede Bijbeltekst: Bidden voor de overheid, bidden 
voor de politie en de hulpdiensten, bidden voor de militairen die zich voor ons en ons 

land inspannen, ook al ben je het lang niet altijd eens met het beleid. Heel belangrijk 
dat al die instituten goed functioneren.  
Het is bijna Dankdag. Laten we niet alleen bidden, maar ook danken voor deze mensen 

en al het goede in ons land.  
Ditte Mostert-Bok 

 
Gesprekskring 
Dinsdag 4 november is de volgende gesprekskring. Om 10 uur gaan we 

weer met elkaar in gesprek over het jaarthema: “Kijk! Laat je verrassen 
door het werk van Gods Geest”. Deze keer praten we over wat het 

betekent, als het gaat over vervuld worden van de Heilige Geest. 
Hartelijk welkom! DMB 

 
Behoefte aan een persoonlijk gesprek 
Ik ben nog steeds bezig mijn kennismakingsronde te maken. Maar mocht iemand  mij 

dringend willen spreken, neem dan gerust even contact op. Het kan thuis maar ook in 
de kerk. Ook mag dat als het minder dringend is, maar als u bijvoorbeeld eens van 

gedachten wilt wisselen over de belangrijke dingen in het leven, de grote zingevings- 
en levensvragen. En als de drempel naar de kerk te hoog is, kunnen we ook ergens 
anders afspreken. Mijn contactgegevens staan in elke nieuwsbrief. (DMB) 

 
 

 

  

 

 

 

 

https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
https://www.limoer.nl/
http://www.schoorpartners.nl


 

 

Hartelijk dank! 

Wij willen de kerk De Lichtbron, de Maranathagemeente en de Pieter v.d. Plasschool 
hartelijk dank zeggen voor de mooie producten die ingezameld werden voor onze 

voedselbank. Heel fijn dat wij zoveel voedsel in ontvangst mochten nemen. Fantastisch 
dat zovelen van u onze voedselbank een warm hart toedragen. Daar zijn we oprecht 
blij en dankbaar voor.   

Wij kunnen het voedsel heel goed gebruiken. Want wekelijks moeten wij voor 150 
gezinnen een acceptabel voedselpakket klaar hebben staan.  

Mede door uw donaties zijn wij in staat gezinnen, die niet genoeg leefgeld hebben, te 
voorzien van een wekelijks voedselpakket.  
 

Namens bestuur, vrijwilligers en klanten van  Voedselbank Westland, 
Aart Quak 

voorzitter 

 

 

 

        

 

 

 

 
 

 
 
           

 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 

telefoon 06 19960369. 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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